
De toekomst is nu 

 

Spring dan  

Met al je angst  

Met al je twijfels  

Met alles van jou  

Ook al is niks zeker  

Denk niet te veel na  

Luister naar wat ik zeg  

Dit is wanneer je springt  

Als de zon in je gezicht slaat  

En de regen je wangen streelt  

Als het licht je doodsangst aanjaagt  

En je rust vindt in het uitzichtloze donker  

Als je beseft dat de wereld op zijn kop staat  

En je niet meer weet waarheen je voeten je leiden  

Als het gras onder je blote voeten snijdt als alligatortanden  

En de stekende pijn van kiezelstenen je alles doet vergeten  

Als je denkt dat de aarde toch terug plat is geworden  

En dat je er ieder moment vanaf zult springen  

Kijk dan eens over je ranke schouder heen  

Naar de weg vol gras en kiezelstenen  

Waarlangs jij naar de rand kwam  

Kijk dan tussen je wimpers door  

Naar de weg die je droomde  

Waar jij op zal springen  

Kijk dan naar je hand  

Met daarin de mijne   

Met al je gevoelens  

Met al je verhalen  

Met al jouw jou  



Spring dan  

Amber Kwanten 


